Werkgroep 6
“Zij rekenen op ons”

Over de mogelijke gevolgen van een zelfgekozen dood voor het nadodelijke bestaan kunnen veel
verschillende gezichtspunten worden aangereikt. Eén daarvan is, dat de nabestaanden veel zouden
kunnen doen voor de overledene. De gedachte die in deze werkgroep op deze conferentie “Licht op
het levenseinde” centraal stond is dat de overledene, die door een zelfgekozen dood zijn aardeleven
beéindigd heeft, voor zijn oriéntatie in het bestaan na de dood vooral op ons aangewezen is. Door
onze steun kan de gestorvene gemakkelijker zijn weg vinden naar de hulp die hem geboden wordt
vanuit de Geesteswereld. Deze hulp uit de Geesteswereld kan voor de gestorvene tot kracht worden
waarmee hij de weg door de Geesteswereld kan gaan. In hoeverre is het mogelijk “te weten te
komen” welke hulp iemand, die door een zelfgekozen dood zijn aardeleven beéindigd heeft, van ons
vraagt. En kunnen wij op die wijze iets ervaren van datgene wat wij als titel meegaven aan deze
werkgroep: “Zij rekenen op ons” ?

Literatuurlijst

Nagy van, N. (2004). Voorbij de vertwijfeling. Geesteswetenschappelijke gezichtspunten omtrent

zelfdoding. Bergen op Zoom: Uitgeverij Perun Boeken.

Nagy van, N. (1991). Rudolf Steiner tber Selbstmord. Dornach: Philosophisch-Anthroposophischer
Verlag am Goetheanum.

Prokofieff, S.0. & Selg, P. (2010). Das Leben schiitzen. Artzliche Ethik und Suizidhilfe. Dornach: Verlag
am Goetheanum.

Steiner, R. (1964). Das Leben zwischen dem Tode und der neuen Geburt im Verhéltnis zu den
kosmischen Tatsachen, (GA 141). Dornach: Verlag der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung.

Steiner, R. (2010). Leven met de doden. Amsterdam: Uitgeverij Pentagon.

Steiner, R. (1964). Mantrische Spriiche, (GA 268). Dornach: Verlag der Rudolf Steiner-
Nachlassverwaltung. Blz. 228. “Seele im Seelenlande”.

Werkgroep 6

Jacques en Jill Meulman, Amsterdam.

Deze werkgroep was bedoeld voor hen die een medemens door suicide verloren. In tweetallen en
plenair, onderzochten we wat er in het leven van de nabestaanden gebeurde en hoe hierin leeft wat
de overledene ons vraagt te doen.



